
Pijler I: Bekering van dode werken 

 

We moeten ons van dode werken bekeren zegt Hebr.6:1. 
Bij bekering van dode werken keren we ons niet alleen van onze slechte zondige daden af, maar 

we maken ons totaal los van een leven dat in onafhankelijkheid van God geleid wordt. Door de 

bekering wenden wij ons af van onze eigen dode werken en keren ons tot God om Hem vanaf dat 

moment te gaan gehoorzamen. 

 

Een dood werk houdt geen rekening met God en Zijn Woord; het zal ook nooit geloof bevatten 

(Rom.10:17), omdat het namelijk God niet als bron heeft. 

Alle "dienstbaarheid en goede werk" vanuit een verkeerde bron en/of motivatie is een dood werk 

voor God. Ook religieuze werken zijn heel vaak dode werken en deze leiden veelvuldig tot 

wetticisme. Men probeert dan door het naleven van o.a. geboden, verboden en regeltjes met 

allerlei uiterlijk vertoon, indruk te maken op God en/of mensen. Zoiets is echter alleen maar een 

schijnheilige dode religie, waarin geen plaats is voor een werkelijke relatie met God. 

Zelfs bidden, bijbellezen etc. kan een dood werk zijn, wanneer iemand hierin zo opgaat, dat 

eigenlijk alleen maar de letter overblijft, en de letter doodt zegt 2 Cor.3:6. 
 

Een dood werk stelt slechts de vraag: Wat levert het mij op? 

Een geloofswerk stelt echter de vraag: Wat zal het doen voor Jezus Christus? 

 

 

Een geloofswerk/levend werk wordt altijd verricht: - naar de wil van God en;                  

                                                                                 - in de kracht van God en; 

                                                                                 - tot eer van God. 
 

 

Dode werken (zonden) geven een negatieve vrucht. De vrucht, of het loon van de zonde, is de 

dood (Rom.6:23). 
Bij dode werken verdwijnt de Geest en ontstaan er dode leerstellingen en dogma's, die in de 

praktijk niet zijn toe te passen, omdat het hart er niet achter staat. Opvallend is verder dat de 

onderwijzers van religie vaak zelf uitblinken in het niet nakomen van wat ze zelf zeggen 

(Matt.23:3,4,13,15). 
Maar bij Jezus gaat het niet om de leer, maar om het reële leven; niet om een religie, maar om een 

levende relatie met God door Jezus Christus. Het gaat niet om een prestatie van onze kant, maar 

om het werk dat God tot stand gebracht heeft in Zijn Zoon. Alleen Jezus kon uitroepen: "Het is 

volbracht!". 

Door het bloed van Jezus Christus wordt ons bewustzijn gereinigd van dode werken, waardoor we 

de levende God gaan dienen (Hebr.9:14). Ons geweten wordt gezuiverd door Jezus Christus, 

zegt Hebr.10:22, mits we naar Jezus gaan met een eerlijk en oprecht hart. 

 

Ef.2:10 zegt: "Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken 

te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen ". 


